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Ik kan het niet laten. Toch weer eens een columnpje te schrijven over 

mijn held, Josep Guardiola. De trainer kondigde al op 27 Mei 2012 zijn afscheid aan 

als hoofdtrainer van FC Barcelona, maar ik ben hem nog lang niet vergeten. 

Guardiola’s afscheid was een stoot in het gezicht van de ‘’Culés’’, een enorme stoot. 

Het was alsof de wereld ophield met bestaan voor de echte, echte doorgewinterde fans. 

Zo ook voor mij, maar voor mij hield de treurnis niet op toen er goede resultaten 

werden geboekt met ‘’Tito’’, nee, ik bleef ‘’El Pep’’ missen. Guardiola verkeert nu in 

New York, om daar nog anoniem over straat te kunnen. Eventjes weg van alle rumoer 

in Europa, maar Pep weet dondersgoed dat zijn naam elke dag in de krant verschijnt. 

Hij geniet van het leven, na 4 zeer stressvolle jaartjes bij Barcelona, en die jaren 

hebben Pep zijn haren gekost. Hij gaat naar basketbalwedstrijden, en is regelmatig te 

vinden bij de concerten van zijn favoriete band, Coldplay. En dan zingt hij mee, met 

zijn favoriete liedjes van Coldplay. En zijn favorieten blijven toch Fix You en Viva la 

Vida. Viva la Vida, lang leve het leven. Dat is wat Guardiola nu doet. Genieten. En 

natuurlijk kijkt hij ieder duel van de Catalanen aandachtig, ook al zijn die duels 

midden in de nacht in Amerika. Hij bekijkt zijn duels nog steeds als coach, en het zal 

me niets verbazen als hij in de rust een peptalk aan de denkbeeldige spelers geeft. En 

dan s’avonds, na weer een relaxte dag in de metropool New York pakt Pep Guardiola 

een lekker dik boek, in het Catalaans geschreven. Hij trekt zijn sloffen aan, en pakt 

zijn Earl Gray Tea aan van zijn vrouw. Muziekje aan, en daar horen we alweer de stem 

van de leadsinger van Coldplay. Hij leest, geniet, maar toch voelt het niet altijd goed. 

Niet volledig geconcentreerd zijn op voetbal is nieuw voor Guardiola, en het is 

verdacht dat Pep volledig kaal was tijdens zijn afscheid, maar dat de haren nu weert 

terugkeren, nu ook de rust is wedergekeerd in zijn hoofd. De clubs staan in de rij, maar 

zijn broer Pere beschermt hem van iedere club. De eenvoudige boerenjongen uit 

Santpedor, geboren op 18 Januari 1971. Zoon van Valentí en Dolors, en uit een groot 

gezin. Zijn broer Pere, en 2 zussen Fransesca en Olga ziet hij vaak. Pep houdt van 

ijshockey, misschien daarom ook wel NY, ijshockeycentrum. Guardiola werd zelfs een 

keer onterecht voor dopinggebruik geschorst, want pas in 2007 werd hij vrijgesproken. 

‘’El Pep’’ kan kiezen uit honderden clubs, met als voornaamste kandidaten United, 

City, Milan, Juve, Inter, Catalonie. Maar ik blijf toch hopen op dat kansloze, iets wat 

sowieso niet gaat gebeuren, maar wat zou het mooi zijn als ‘’Peppo’’ na 1 seizoen 

alweer terugkeerde in ons Camp. En hopelijk bezoekt Pep eens een duel. Pep 

Guardiola,  ik kan maar niet ophouden met over deze held schrijven! Maar ooit zal ik 

niets meer kunnen verzinnen, maar gelukkig is ‘’El Pep’’ dan allang weer trainer bij 

een Europees topteam, en heeft hij nieuwe ervaringen opgedaan. Bij welk team el 

Peppie ook trainer wordt, ik zal altijd achter hem staan. 

 



 

Het lijkt wel de nieuwste trend in voetballand. Spelers die uit respect 

voor hun oude club niet willen juichen, nadat zij een doelpunt 

hebben gemaakt. Wat een gelul! Niet juichen als je scoort, komt 

eerder kleinerend dan respectvol over. Daarnaast heb je ook nog met 

een eigen aanhang te maken. Te midden, in een stadion dat staat te 

schudden op haar grondvesten, staat de veroorzaker van deze 

vreugde-explosie als een dood vogeltje op het veld. Terwijl het hoofd 

en hart exploderen van blijdschap, zegt het verstand 'vooral rustig' te 

blijven. Uit respect wel te verstaan. Neem bijvoorbeeld zo’n Graziano 

Pellè. Volledig volgens het uitgekauwde script greep hij iedere 

mogelijkheid - in aanloop naar het competitietreffen met AZ - aan om 

te benadrukken dat hij niet zou juichen uit eerbied voor zijn oud-

werkgever en fans. Ik vind het echt de grootst mogelijke onzin. Pellè  

- die met veel tromgeroffel werd binnengehaald - kon in zijn vier 

seizoenen nimmer overtuigen en was niet meer dan een heel dure 

bankzitter. Toen bekend werd dat Parma bereid was een transfersom 

te betalen, hing in Alkmaar elke beschikbare vlag in de top. En nu 

doet Pellè voorkomen alsof hij bij AZ tot grote hoogtes is gestegen en 

met pijn in zijn hart de club moest verlaten. Gelukkig weet iedereen 

donders goed dat hij geen skippybal raakte en - met de staart tussen 

zijn benen - naar zijn vaderland terugvluchtte voor een nieuwe kans. 

Daarom is dit respectloos naar de eigen aanhang! 

 

 

 

 

 



 

Stadion San Paulo is een klassiek Italiaans stadion, met een loopbaan 

om het veld heen. Het stadion is van Napoli, waar vele sterren zoals 

Maradona hebben gespeeld. Dona had bijna nog de naam van het 

stadion gekregen, maar een addertje onder het gras verpeste dat. 

Een openbaar gebouw mag alleen vernoemd worden naar iemand 

die meer als tien jaar dood is, en aangezien Maradona nog leeft kan 

dat niet. Het is een geweldig stadion,  met zoveel charme  ook sterren 

zoals Cavani spelen erin 
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Wilfried Bony groeide op de Abidjan in de wijk Plateau op, 

en later in de hoofdstad .  

In de eerste klasse van 

Ivoorkust werd hij in 2007 

clubtopscorer voor Issia Wazi 

met zes goals. In 2007 was Bony 

op proef bij Liverpool FC maar 

daar mislukte hij. Begin 2008 

vertrok Bony naar Sparta Praag. 

Daar kwam hij eerst op huurbasis uit 

voor het tweede elftal en werd 

daarna definitief overgenomen. In 

2009/2010 werd hij met negen 

doelpunten clubtopscorer in de 

Tsjechische Gambrinus Liga. Dit 

seizoen won hij met Sparta Praag de 

landstitel. In november 2010 debuteerde 

de aanvaller in het nationale team van Ivoorkust in 

een interlandwedstrijd tegen Polen. Op 31 januari 

2011 tekende Bony een contract voor 3 jaar bij Vitesse. Het 

transferbedrag bedroeg ongeveer 4 miljoen euro. Op 20 februari 

2011 debuteerde hij voor Vitesse in de wedstrijd tegen De 

Graafschap, door een invalbeurt in de tweede helft als vervanger 

voor Marco van Ginkel. Wilfried stond nog geen 27 minuten op het 

veld, toen hij zijn eerste doelpunt maakte. Op 23 februari 2012 

verlengt Bony zijn contract bij Vitesse met 1 jaar tot 30 juni 2015. En 

daar krijgen ze geen spijt van want Bony heeft een wereldseizoen, en 

scoort aan de lopende band. Dat het contract gelukt is maakt niet 

zoveel uit, want Bony wilt alsnog weg. Maar wie wilt zijn bedrag 

betalen? Bony is de beste speler ooit van Vitesse, een wereldspits. 



Dit maal hebben we geen wedstrijd van de maand, maar kijken we terug 

op een prachtige match uit het verleden. Namelijk de wedstrijd die op de 

avond van 29 November 2010 werd gespeeld, in een volgepakt Camp Nou 

Alleen de echte fans, bouwen nog elk jaar op deze dag een feestje om de 

meest legendarische voetbalwedstrijd in de historie te vieren. Deze avond 

was weer een Clásico, de eerste van José Mourinho. Het zou een 

wedstrijd worden, die Mourinho nooit meer zal vergeten. Nooit meer zal 

dit spel overtroffen worden. Beter dan het beste. Mourinho en Ronaldo 

kwamen met hun grote mond naar Camp Nou toe, alsof het even een 

tussendoortje was op weg naar de titel. Maar Josep Guardiola was weer 

eens de geniale tacticus, en de winnaar van de confrontatie met 

Mourinho. Mourinho had de domste zet aller tijden in huis, door op de 

middenlijn te gaan verdedigen tegen Barcelona. Dan vraag je dus om een 

afstraffing, en die request werd door Barcelona vriendelijk geaccepteerd. 

De opstelling van Barcelona was het legendarische Dream Team van dat 

jaar, en Pep begon dus met de volgende elf namen aan de aftrap. 

Valdes;Alves-Puyol-Pique-Abidal; Xavi-Sergio-Iniesta;Pedrito-Villa-Messi 

Direct na het eerste fluitsignaal om 21.00 uur had Barcelona de touwtjes 

in handen, en was eigenlijk Madrid een simpele speelbal. Al na 6 minuten 

waren de Catalanen dicht bij de openingstreffer, want Leo Messi stifte de 

bal tegen de lat aan. Maar het was volkomen dodelijk wie er hier vandaag 

de koning te rijk was, en dat was het team van Pep. 10 minuten na de 

eerste aftrap kon er alweer worden afgetrapt, omdat Andresito Iniesta 

een geweldige steekbal in huis had op Xavi. Hij maakte rustig de 1-0  af, 

zeker niet de laatste goal van deze fantastische avond. Barcelona maakte 

het spel, en was 8 minuten na de openingsgoal weer Koekoek voor Barca. 

David Villa, hoofdpersoon van deze avond, gaf superieur voor op Pedrito, 

die wel heel koeltjes afmaakte. 2-0, Madrid nu al misselijk gespeeld. 

Ramos en Pepe vonden dit niet superleuk, en dus werden de bijlen maar 

weer tevoorschijn gehaald, en was het hakken op Leo begonnen. 

 



Dit mislukte, en Barcelona ging met 2-0, 71% balbezit en een dronken 

Mourinho de kleedkamer in. Prachtig was het, om te zien hoe Mourinho 

bij elke goal nog achterlijker keek dan zijn normale gezicht. Barcelona 

maakte ook in de 2de helft 

volledig gehakt van Barcelona, 

en Mourinho kreeg in de 54ste 

tot de 60ste minuut een 

duidelijk inzicht over zijn 

risicovolle tactiek, toen de 

Messi-Villa minuutjes waren 

aangebroken. In de 54ste 

minuut was het een steekbal 

rond de 2de lijn van Leo, die 

Villa in staat stelde de 3de goal van deze avond te maken, met een 

diagonale vlam langs San Iker. Madrid begon nu nog erger te maaien, 

maar het werd steeds maar hopelozer. 3 Minuutjes later was Messi de bal 

rond de middenlijn gegund, toen hij Villa, 40 meter verderop de loopactie 

zag maken. Een steekpass, zo hemels, zoals Pep ze vroeger zelf gaf. Villa 1 

op 1 met Casillas, en met een prikje door de benen van de goalie werd het 

4-0, en was dit het startsignaal voor een half uurtje in de rondo, met 11 

Madrilenen als lummel. Van het kastje naar de muur werden Ronaldo en 

co gestuurd, en Barcelona had ongeveer 75% balbezit. Tikkie Takkie. Zo 

bleef het gaan, en gaan, en gaan. Onvoorstelbare klasse, en hier bleek 

toch de waarde van Iniesta en Busquets, wiens voeten sneller bewogen 

dan Ronaldo op de grond valt. Op een gegeven moment waren er zelfs 82 

passes achter elkaar van Barca, 99 balcontacten! Het was compleet toen 

Jeffrén de manito binnenschoot. Even later kreeg Ramos nog rood voor 

een aanslag op Messi. Een zegen voor het voetbal, deze avond. Nooit 

meer zal er zo goed worden gevoetbald als op die avond, toen Pep 

Guardiola maar weer eens bewees dat hij de Koning, de Rey van Barca is! 

Koning Guardiola, Koning Guardiola, Koning Guardiola, Koning Guardiola. 

 



Welkom allen, bij onze allereerste                     speler van de maand. Deze 

maand hebben wij gekozen voor de man invror  man in vorm bij 

Barcelona, op dit moment.Villa.                           Villa soort weer aan de 

lopende band, en prikt de ene na                          de andere bal binnen. In 

de beker heeft hij al 3 goals, in de                        competitie al 5. Het gaat 

razendsnel met de man, die                                 pas kort terug is van een 

zware blessure. Hij krijgt                                        van Vilanova veel te 

weinig speeltijd, en zelfs                                                 matige spelers als 

Tello en Alexis krijgen meer                                              speelminuten dan 

Villa Maravilla. De kleine                                                      Spanjaard 

werdt al in verband gebracht                                                     met vele 

buitenlandse club, maar hij                                                            lijkt weer 

helemaal op zijn plaats in                                                                

Catalonie, en hij is weer                                                                    de 

ijskoude killer die hij in                                           zijn  

debuutseizoen was bij                                             FCB. 

Villa speelt al                                                                                  jaren op 

hoog niveau, en                                                                           de 

bekerwedstrijd                                                                       tegen Aláves 

was voor                                                                           de wedstrijd om de 

barriere                                                                             van 300 goals in 

                                                                                     zijn carrieré te breken 

                                                                  Villa is weer helemaal back in the  

                                                                            businness, en krijgt van ons                                                              

                                                         een mooie 8! 

 

 

 

 

 

 

8 



Waarschijnlijk komt deze naam u niet al te bekend voor bij het lezen van 

dit stuk. Het lijkt me sterk dat u deze Oekraïner al jaren kent. Yevhen  

Konoplyanka speelde mee met Oekraïne tijdens het EK 2012. Hij scoorde 

nog een doelpunt tegen Engeland, en dat was een van de allermooiste 

treffers van dat toernooi. Het was de openingsgoal in deze laatste 

groepswedstrijd, en de kleine dartelaar dribbelde sierlijk het 

strafschopgebied binnen, om met een verwoestende knal de goal te maken. 

Konoplyanka speelt bij Dnepr Dnepropetrovsk, het team waar PSV al 

tegen speelde in de Europa League. Dnepr won deze pot met 2-0. Nog 

maar 23 jaar is hij, de 1.76 lange buitenspeler. 99 wedstrijden inmiddels 

gespeeld voor zijn Dnepr, waar hij 20 goals scoorde. In Oekraïne wordt hij 

al de nieuwe Shevchenko genoemd, en hij is een nationale volksheld. Hij 

speelt al sinds zijn 16
de

 bij Dnepr, en in de tweede seizoenshelft van het 

seizoen 2009-2010, toen nog maar 29 jaar speelde hij de sterren van de 

hemel, en werd hij geprezen door grote voetballers, zoals Lionel Messi, 

Diego en Rafael Van der Vaart. Zij hadden allen lovende woorden over 

voor de nieuwe Shevchenko. In Maart 2011 schitterde Konoplyanka tegen 

Dynamo Kyiv, en de coach van Kyiv, Oleh Luszny wilde een bod van 14 

miljoen gaan uitbrengen op deze jongeling. Dit werd lachend van de hand 

gewezen door de clubleiding van Dnepr, dat zei dat ze pas begonnen na te 

denken bij een bedrag zo rond de 50, 60 miljoen euro. Op EURO 2012 was 

hij daarom ook de onbetwiste basisspeler bij de geelblauwen. Hij scoorde 

zelf dus 1 treffer, en gaf 1 assist op Shevchenko, tegen Zweden. Hij was 

dus bij 2 van de 3 Oekraïense treffers betrokken, 66% van de totale 

teamproductie.     

 

 

 

 

 

 

 



 
 Hallo allemaal! We gaan vandaag kijken wie de kanshebbers voor de Gouden bal zijn!  

Sergio Aguero  

Aguero heeft een prima seizoen achter de rug, en is de 1ste spits van Manchester City. Toch 

word Aguero vrij kansloos geacht, tegen de aller beste spelers ter wereld! Ik denk dat 

Aguero wel in de top 10 komt  

Xabi Alonso 

Xabi Alonso heeft het dit jaar niet slecht gedaan, maar ik vind de nominatie wel overdreven, 

zeker omdat Silva niet genomineerd is en hij wel 

Mario Balotelli 

Balo heeft geen basisplek in Manchester, maar is eigenlijk alleen maar genomineerd omdat 

hij een geweldig EK speelde, met de goal die iedereen nog kent. De knal in de kruising van 

afstand, tegen de Duitsers. Balo heeft denk ik geen kans 

Karim Benzema  

Een rasvoetballer, die erg goed kan ballen maar ik vind hem niet zo goed als Gonzalo Higuain 

Ik denk dat hij wel in de top 10 komt 

Gianluggi Buffon 

Buffon heeft een heel erg goed seizoen gedraaid bij Juventus. Hij was bijna onpaseerbaar en 

ik vind zijn nominatie daarom ook meer als terecht! 

Sergio Busquets 

Een wereldvoetballer! Iedereen vind hem niet zo goed, maar oyoyoy, wat kan die gozer 

voetballlen! Zijn techniek is bijna niet normaal! Hij valt niet op, maar hij tikte Real Madrid 

simpel voorbij! Ik vind hem zeker in de top 5 thuis horen  

Iker Casillas 

San Iker word altijd genoemd als de beste keeper ter wereld! Hij is oh, zo goed!  

Dat is niet normaal gewoon 

 

 

 

 

 

 



DE FINALISTEN 

Cristiano Ronaldo  

2012 was weer een heerlijk jaar voor de onstuitbare Cristiano Ronaldo. Met Portugal 

scoorde hij twee keer tegen Nederland, en een andere tegen de Tsjechische Republiek! 

Terwijl hij met Real Madrid La Liga won, en 46 doelpunten scoorde!langs de weg - en 

speelde een belangrijke rol in hun run naar de. Hij was ook erg belangrijk in de Champions 

League voor Real! Hij is winnaar van de Ballon d'Or in 2008! Dit seizoen lijkt hij kansloos in 

de strijd om de grote Leo en Ini af te troeven, maar wie niet waagt wie niet wint! 

Andres Iniesta 

Andres Iniesta is volkomen terecht genomineerd bij de laatste 3 van deze Gouden Bal. Hij 

speelde een fenomenaal jaar, en werd na het EK alleen nog maar beter. Sterker nog, hij is dit 

jaar nog niet te stoppen en speelt elk duel iedereen weer tureluurs, bijvoorbeeld kijkend 

naar zijn actie uit, tegen Spartak Moskou. Iniesta heeft natuurlijk een gruwelijke 

concurrentie tegenover zich, maar de kleine Spanjaard houd zich geweldig staande, en pakte 

ook nog eens de titel ‘’beste speler van het toernooi op het EK 2012, die hij overigens ook 

won met de Spaanse enclave! Ini gunt het in ieder geval Messi ook, maar het lijkt bijna zeker 

dat er  wéér een speler van Barcelona de trofee in handen mag gaan nemen! 

 

Lionel Messi 

Deze nominatie is op zich zeker niet zo vreemd. Heel simpel. Lionel Andrés Messi is gewoon 

de allerbeste voetballer die er nu rondloopt op de aarde, en de clubtopscorer aller tijden van 

Barcelona was ook dit jaar niet te stoppen. Hij won dan wel slechts de Copa del Rey, maar 

zijn doelpuntenaantal van dit kalenderjaar was enorm. Het recordaantal van goals in 1 jaar 

stond op naam van ‘’der Bomber’’ Muller, maar Messi schoot dit record keihard aan diggelen 

met zijn gouden linkervoetje. Het is natuurlijk al 90% zeker dat de kleine Argentijn ook dit 

jaar weer de Gouden Bal gaat winnen, en dan heeft hij een kwartetje, 4 op een rij. Maar 

zoals dat de Barcelona-mentaliteit is, wordt de gouden bal ook aan Iniesta gegund door Leo. 

Hij werd dit jaar ook nog eens vader, van zijn zoontje Thiago! Het was weer een grandioos 

jaar voor hem, dat hij hoogstwaarschijnlijk gaat afsluiten met zijn 4de gouden bal!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Engelsen waren de uitvinders van het voetbal, maar er waren twee selecties 

in de historie van het voetbal, die de top van de top bereikten. Het waren de 

Dream Teams van Johan Cruijff, en Pep Guardiola. De Battle der Giganten. 

Pep’s Team-2008/2012 Prijzen: 14 Hoogtepunt: De 5-0 tegen Real 

We beginnen bij Pep’s Team, dat de hele voetbalwereld regeerde van 2008-2012. 4 jaar lang 

demonstreerden de Catalanen voetbal vaneen andere planeet, een compleet revolutionaire 

manier van voetbal werd uitgevonden, het tikken van de bal als belangrijkste schakel in het 

team dat alle prijzen aaneen reeg. Er is geen vast Team Pep te vinden, want er kwamen 

steeds nieuwe spelers en andere formaties. In het beginseizoen van El Pep werd gelijk de 

triplete gewonnen, met ook nog eens een gigantisch overwicht. Er waren monsterscores, 

want tijdens het eerste seizoen hadden nog weinig teams een goede strategie gevonden 

tegen het Tique-Taqa van Koning Guardiola. In het 2de seizoen kwam daar een verandering 

in, toen Internazionale een nieuwe manier vond om Barcelona lam te leggen, en dat hield in 

dat het parkeren van de auto plaatsvond, om zo Barcelona het voetballen onmogelijk te 

maken. Toch won Barcelona dat seizoen met een highscore van 99 punten de Liga BBVA, en 

rolde het Real toch weer 2 keer op, met 1-0 en 2-0. Het was alweer de vierde competitiezege 

op rij naar de 2-0 en de 2-6 in het eerste seizoen. Het seizoen 2010/2011 was het 

koningsjaar voor Guardiola, en eindelijk was er dat seizoen een vaste formatie, die hier 

beneden te bezichtigen is. Met de MVP voorhoede, Messi-Villa-Pedro sleepte het team van 

Guardiola alle grote prijzen binnen. Hij zou uiteindelijk de hoofdtrainer worden met de allermeeste 

prijzen in de historie van FC Barcelona. Hij sleepte in zijn 4 jaar 14 prijzen binnen, al moest hij in het 

4de en laatste jaar de titel en de Champions League aan zich voorbij laten gaan, ook omdat de 

tegenstanders van FC Barcelona zich steeds meer gingen ingraven naar het eigen doel toe, en de 

auto die voor het doel werd geparkeerd in 2010 veranderde in de bussen van Chelsea en Real in 2012 

                                                                 Het team van Guardiola was revolutionair, en de ex-speler van          

                                                                het Dream Team van Cruijff had een aantal prachtige nieuwe  

                                                               voetbalfilosofieën bedacht. Het team van Guardiola was het  

                                                   eerste team dat puur op het balbezit voetbalde, en zo tikkend kansen te 

                                                       creëren. Dit lukte dus, maar Guardiola wilde meer dan zijn periode bij  

                                                           Barca eindigen met heel veel prijzen, hij wilde de club achterlaten  

                                                   met een groot toekomstplan, om op deze weg door te blijven gaan.  

                                                     Onder Pep braken ontzettend veel talenten door, en de namen zijn niet 

                                                    op te noemen. Dit was anders dan Cruijff’s Dream Team, dat echt een  

                                                    vaste formatie had. Guardiola’s keuze om Messi te veranderen in een  

                                                       spits, na 2009, pakte geweldig uit. Hij won 3 Gouden Ballen, en 

                                                          en veranderde in een werkelijke doelpuntenmachine, die de records 

                                                           aan elkaar reeg. Ook vond hij het 3-4-3 opnieuw uit, of het 4-3-3  

                                                                           valse 9, met een middenvelder in de spits. Maar zijn meest 

                                                                           mooie tactiek was toch de 4-3-3=4-4-2, met een  

                                                                            middenvelder in de 4-3-3 aanval om zo een man meer op  

                                                                   v        het middenveld te maken. Het team zorgde voor een  

                                                                               complete voetbalrevolutie, en zal voor altijd worden             

.                                                                              herdacht als beste team ooit. 

Guardiola’s Dream Team 2008-2012 



Cruijff’s Team-1992-1995 Prijzen: 7 Hoogtepunt: Winst CL in 1992 

De tegenstander van FC Barcelona, is het Dream Team van Johan Cruijff. Van 

1992 tot 1995 speelde dit team ook heel erg goed voetbal, en van dit spel komt 

ook het spel van Guardiola, al is dat geperfectioneerd. Het Dream Team kende 

wel een vaste formatie, te weten de onderstaande. Het Team van Cruijff kende 

een grote meester, met de naam Josep Guardiola í Sala, de jongste aanvoerder 

in de historie van de club, met zijn 18 jaar. Dat heeft meneer Cruijff goed 

gezien. Het team was al goed bezig, en na de Olympische Spelen van Barcelona 

kregen het Amerikaanse basketbalelftal de bijnaam het Dream Team. 

Barcelona werd dus het Dream Team van het voetbal, en in dat seizoen, tijdens 

de allerlaatste Europa Cup I, voordat de Champions League begon. Dat seizoen 

veroverde Barcelona Europa, met een mooie zege in de finale tegen 

Sampdoria, de legendarische zege van Barcelona op Wembley. Koeman 

scoorde toen met de beslissende vrije trap de laatste goal van het toernooi. Dit 

was de allereerste Cup voor de Catalaantjes, en het legendarische team werd 

ook weer kampioen van Spanje, en won in de periode van het Dream Team 

maar liefst 7 titels. Andere toppers, behalve Guardiola waren Stoichkov, het 

Bulgaarse dynamiet, en centrale verdediger Koeman, die met zijn passes en 

vrije trappen vaak een duel besliste. Ook de doelman was van wereldklasse op 

dat moment, en Antoni Zubizarreta gaat nu nog steeds de geschiedenis in als 

de beste keeper van Barcelona aller tijden. Het Dream Team veroverde vele 

harten, maar was bij lange na niet zo goed als Pep zijn team heeft gekweekt. De 

winnaar is dus het Pep Team, het beste team dat er in de historie van het 

voetbal heeft geleefd. Pep’s Team dus de terechte winnaar, onder aanvoering 

van held Pep!  
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Welkom bij deze nieuwe rubriek, waarin wij de 3 beste voetballers aller tijden bekijken die 

als vaste rugnummer nummer 4 droegen. In onze volgende uitgave wordt rugnummer 10 

besproken! Hier komt onze top 3 

Nummer 3: Claude Makélélé 

Onze nummer 3 is Claude Makelele, de voormalig profvoetballer speelde bij tal van grote 

clubs, zoals Chelsea, Real Madrid, PSG. Hij was een van de belangrijkste pijlers in het 

Galactico team van Real Madrid, dat toen met Zidane, Figo en Makelele de prijzen 

aaneenreeg. Ook bij Chelsea vertoefde hij de legendarische status. Makelele speelde heel 

zijn leven met het rugnummer 4, en was een ontzettend kalme, technisch hoogbegaafde 

Fransman, en ook in het Franse elftal was hij vaak een belangrijke schakel. Hij speelde 71 

interlands voor het Franse elftal.   

Nummer 2: Patrick Vieira  

Een andere topper die met rugnummer 4 rondliep is ook 

een Fransman, en hij heeft de naam Patrick Vieira. 

Makelele was eigenlijk een exacte kopie van deze Vieira, 

maar Vieira had iets meer talent en speelde ook bij meer  

topteams. Arsenal, AC Milan, Manchester City en Inter, en ook nog 

eens Juventus waren zijn verblijven, een ongelooflijk ensemble van 

topteams. Hij is nu technisch directeur bij Manchester City. Hij werd 

vooral geroemd om zijn technische en fysieke balans. 

Nummer 1: Pep Guardiola 

Onze nummer 1 is de laatste maanden alweer vast in ons tijdschrift 

verschenen. Als coach werden de laatste magazines veel aandacht aan El Pep 

besteedt, maar ook als speler was Guardiola een legende. Volgens Maarten 

was Peppie zelfs de beste voetbalspeler aller tijden, en beter dan Messi, 

Cruijff, Maradona, Pelé. Guardiola was revolutionair in de voetbalwereld, 

en werd ontdekt door Johan Cruijff. Hij plaatste de Catalaan al op zijn 18de 

jaar in de basiself, en maakte hem direct aanvoerder. Guardiola was de 

allereerste speler die echt de nummer 4 was, de controleur die alles verdeelde. 

Hij kwam de ballen al vroeg ophalen bij de defensie, maar waar veel controleurs 

hem dan alleen terug of breed tikken, had Guardiola altijd de oplossing naar 

voren in gedachten. Het begrip steekpass was daarom ook in een nieuwe dimensie 

gekomen met het spel van El Pep. Zijn kwaliteiten waren de fundering voor het 

succes van het Dream Team, dat toen alle prijzen in de wacht sleepte. Guardiola 

was met zijn jonge leeftijd ook nog eens erg rap, alleen ontbrak het hem, zoals bij de meeste 

controleurs aan scorend vermogen. Maar als de Catalaan het net vond, was dat vaak op 

fenomenale wijze. Zo kunnen wij ons nog wat goals van eigen helft herinneren van de 

Catalaan. Hij heeft maar liefst 11(!) jaar bij Barca gespeeld, en 263 wedstrijden gespeeld. 

Daarin scoorde hij dus maar 6 keer, maar hij had talloze assists! 



Adam Maher, het talent van AZ.  

Ik ga voorspellen hoe ver hij het gaat schoppen in de voetbalwereld: 

Adam Maher maakt dit seizoen nog af bij AZ, dan vertrekt hij voor 10 

miljoen euro naar Manchester City, maar als zoveel jonge spelers 

speelt hij het eerste seizoen bijna niet. Hij krijgt slechts 5 

invalbeurten, en hij scoort daarin 2 keer. Maher word uitgeleend aan 

Benfica, de Portugese topploeg. Hij speelt en vormt een goed duo 

met Ola John, want ook John weet dit jaar een basisplaats te 

veroveren. Benfica word kampioen, en Adam heeft een heel goed 

seizoen achter de rug. Hij wordt zelf genomineerd voor speler van 

het jaar in Portugal en de Golden Boy Award. Adam word 

teruggehaald naar Manchester, maar word daar voor maar liefst 17 

miljoen weggekaapt door Atletico Madrid, en bij Atletico laat hij weer 

zijn waarde zien. De Madrilense club word 4de , maar Maher word 

uitgeroepen tot speler van het jaar bij Atletico (Radamel Falcao is 

onlangs al vertrokken naar Chelsea) Maher blijft nog een seizoen bij 

Atletico, maar ziet een droomtransfer naar FC Barcelona voor zijn 

neus liggen, en vertrekt met zijn spullen naar de Catalanen. Hij weet 

gelijk een basisplaats te veroveren en dat zie je aan de opstelling van 

dat jaar! Maher is dolgelukkig bij de Catalanen, en dat is te merken 

ook. Messi stopt er na een paar jaar mee, en Cuenca neemt die titel 

met alle genoegen over. Op FIFA 28 komt Maher op de cover van 

FIFA 

 



FIFA 13 MAARTEN VS JACCO: FC BARCELONA-CELTIC 
Dames en heren,  jongens en meisjes. Welkom allemaal bij de FIFA 13 Battle, de eerste. Elke 

maand spelen we op FIFA 13 2 wedstrijden. Deze maand Barca-Celtic. We zijn allebei een 

keer FCB en een keer Celtic. Als we daarna evenveel goals hebben gescoord moet er nog een 

beslissingswedstrijd komen met teams die zelf zijn uitgekozen! 

FCB(Jacco)-Celtic(Maarten) 4-3 

De allereerste wedstrijd was Jacco FCB, en Maarten Celtic. Maarten was erg dichtbij de zege, 

maar de individuele kwaliteit van Messi zorgde uiteindelijk toch voor de beslissing. Het was 

ook de match van Pedro en Miku. Miku scoorde de openingsgoal met een mooie kopbal. Na 

een steekbal van Leo kon Pedro wel heel makkelijk de gelijkmaker 

tegen de touwen schieten, maar Celtic gaf niet op en drukte nog voor 

rust door naar 3-1. Het was weer Miku die het deed, en met zijn 2 

goals maakte hij nog voor de rust een hattrick. Maar dit was het wel 

voor de Groenwitten, want ze hadden al het kruit al voor rust 

verschoten. Ze hielden Barca nog aardig tegen, totdat Messi weer 

eens van zich liet spreken. Daarna was het wel gespeeld, en kon 

Barca door toedoen van Xavi en opnieuw Pedro uitlopen naar 4-3. 

Dit was alsnog een goed resultaat voor Maarten, want we weten dat 

Maarten superieur is met FCB, en in de return Celtic kan slachten. 

Toch kwam de nederlaag nogal ongelegen, en was die ook niet 

helemaal terecht. Pedrito Rodriguez was uiteindelijk de man van de 

wedstrijd, en hier ziet u de foto van zijn eerste treffer:  

 

 

 FC BARCELONA-CELTIC FC 

FC BARCELONA-CELTIC FC 

0-1 Miku 

1-1 Pedrito 

1-2 Miku 

1-3 Miku 

2-3 Messi 

3-3 Xavi 

4-3 Pedro 

 

 

 

 

 



FC Barcelona(Maarten)-Celtic(Jacco) 2-1 

Nu was het tijd voor Maarten om FCB te zijn, en Jacco bereidde zich al voor op een 

monsterscore. Dus werd de enclave van Celtic zeer defensief neergezet, maar het hielp 

allemaal niets tegen het tiktak van Barca. Toch was het team zeer onnauwkeurig in de 

afronding, en door de ‘’false nueve’’ kreeg Villa veel kansen. Hij was de enige van Barca die 

wel scherp was, en schoot nog voor rust 2 ballen hard tegen het net. Met deze stand had 

Maarten gewonnen, en hij tikte het rustig uit. Tot de 90
ste

 minuut, toen er een zeer dure fout 

achterin werd gemaakt, en Samaras in de blessuretijd de aansluitingstreffer binnenschoot, en 

we dus nog een derde beslissingswedstrijd moesten spelen.  

 

FC BARCELONA-CELTIC 2-1 

1-0 David Villa 

2-0 David Villa 

2-1 Samaras 

 

FC BARCELONA-ARSENAL 2-3 

De allerlaatste wedstrijd was een wedstrijd 

met vrijekeuzeteams. Maarten koos voor 

Barca, en Jacco voor Arsenal. Arsenal 

schoot uit de startblokken en stond al gauw 

met 2-0 voor door goals van Giroud en 

Podolski. Barca was echter heel, heel 

ongelukkig en matchfixing van EA leek toe 

te slaan. Messi raakte tot liefst 2 keer toe de 

lat, en Iniesta zag de paal als zijn 

eindbestemming. Vlak na rust kreeg Barca 

eindelijk een steuntje in de rug, toen keeper 

Scneszny werd weggestuurd met rood. Toen 

werd Mertesacker ingezet als keeper, maar 

EA vond weer een nieuwe manier om te 

‘naaien’, zou Sierd zeggen en liet 

Mertesacker opeens een wereldpot keepen. 

Hij kon de strafschop van Messi niet keren, 

maar even later vond EA weer een manier 

Barca te pakken, door Iniesta met rood van het veld te sturen, overigens onterecht. Even later 

tikte Per een bal uit de kruising, en schoot Abidal met dank aan een vastlopende controller 3-1 

in zijn eigen goal. Van EA mócht Barca deze wedstrijd blijkbaar niet winnen, want na de 

terechte 3-2 van Messi leek Barca eindelijk door te drukken, toen EA het blijkbaar leuk vond 

even een ‘black man’ te pakken, en Abidal met rood eraf te sturen, wéér onterecht. En als 

toetje tikte mister Per er nóg een onhoudbare bal uit, en zo won Arsenal met hulp van EA de 

pot met 3-2. Barca-EA Sports 2-3. Jacco wint de eerste zet, maar volgende maand zal de 

spanning weer hoog oplopen! 

  



Het voetbal vind je overal. Op TV, in de krant maar ook op Youtube. Er zijn 

talloze mensen die op Youtube over voetbal spreken, filmpjes posten over FIFA 

en heel veel daarvan zijn ronduit saai. Er is eigenlijk maar 1 koning van de 

grappige Youtube-filmpjes over FIFA. Dat is Olajide Olatunji, de oorspronkelijke 

Nigeriaan die nu net buiten Londen leeft. Zijn Youtube-naam is KSIOlajideBT, en 

hij is razend populair. Zijn filmpjes worden miljoenen keren bekeken, en dankzij 

zijn filmpjes kunnen spelers opeens populair zijn, of door iedereen worden 

beschimpt. Dat geld voornamelijk voor Emile Heskey, de spits die nu in 

Australie voetbalt. Na 1 lachwekkend filmpje van KSI werd hij door iedereen als 

loser afgeschilderd. KSI staat bekend om zijn voorliefde voor  

’Rather Fast Black Mans’’, dat zijn zwartgekleurde spelers op FIFA, met een zeer 

hoge snelheid. Ook heeft hij het zogenoemde ‘’Rape Face’’, waarbij hij kijkt 

alsof hij iemand verkracht. Hier een lijst van zijn bekende krachttermen: 

 

 

 

 

 

‘’U Mad Bro’’ ‘’I’m gonna Rape you’’ ‘’Tha big black beast’’ “I give you Doumbia’ 

‘’Emenike-e’’ ‘’A rather fast black man’’ ‘’Heskey time’’ ‘’Being a C****’’ 

‘’Doumbia has just scored against ya. Watcha gonna dooooooooooooooo’’ 

‘’Hoppa Heskey style, heeeeeey sexy Heskey’’ ‘’Sacre Mathafucking Bleu!’’ 

‘’LOL’’ ‘’The best way to stop a black man, is to kick him in the face!’’ 

‘’Heskey has the skills, to pay the bills’’ ‘’Cheesy nipples’’ ‘’Holy Macaroni’’ 

‘’Black man, Black man, Watcha gonna do, when they come for you’’ 

‘’Get your TITS out!’’ ‘’That doesn’t make any sense’’ ‘’A rather slow white man’ 

KSIOlajideBT is echt een legende op Youtube, en spelt FIFA als de beste! Bekijk 

zeker zijn Youtube-kanaal! 
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Het is alweer November, en over 1 maand is onze laatste quizz. Maar 

ook nu hebben we weer een leuke quiz voor jullie gemaakt, en de 

winnaar van deze quiz krijgt.......... een fraaie poster van een speler 

naar keuze, bijvoorbeeld je favo speler! Maar dit is een speciale quiz, 

want de prijs krijg je pas in de winterstop! Want jij moet voorspellen 

wat er aan de hand is in de winterstop, en de deelnemer die de meeste 

goede voorspellingen doet wint de prijs! 

1: Welk team is de koploper in de winterstop? 

A: Vitesse B: FC Twente C: PSV D: Een ander Team 

2: Wie is er topscorer in de winterstop? 

A: Wilfried Bony B: Jozy Altidore C: Finbogasson D: Iemand anders 

3: Wie staat er laatste in de winterstop? 

A: Willem II B: VVV-Venlo C: PEC Zwolle D: Een ander Team 

4: Welke Nederlandse teams zijn door in Europa in de winterstop? 

A: Ajax, PSV en Twente B: Ajax en PSV C: Ajax en Twente 

D: PSV en Twente E: Ajax F: PSV G: Twente H: Geen een 

 

Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


