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Column Maarten 

Cristiano Ronaldo is ongelukkig bij Madrid. De Portugees wil meer geld, 

zeggen sommige media. Maar dat is niet de reden waarom Cristiano 

ongelukkig is. Hij is jaloers. Cristiano Ronaldo, is jaloers. Ronaldo staat 

altijd al bekend als iemand, die veel geeft om zijn uiterlijk. Cri wil er altijd 

mooi uitzien, en iedereen mag zijn prachtige ‘’hairies’’ zien, zijn sixpack. 

Maar Cristiano is overtroffen. Hij is bang. Bang. Bang dat hij niet meer 

populair zal zijn bij de vrouwen. Hij is banger voor deze man, dan voor 

Leo Messi. Cristiano is bang voor Graziano Pellé. Graziano Pellé. Ja. Toen 

hij nog bij AZ speelde, het lachertje van het land, maar in Rotterdam 

herrezen tot een topspits. Maar dat is niet waarom Cristiano bang is voor 

de Italiaan. Voetballend, zal Cri altijd stukken voor blijven op Pellé. Maar 

Pellé heeft Ronaldo overtroffen op lichaam. Ronaldo, altijd pronkend met 

zijn haar, is overtroffen door het haar van Pellé. De sixpack van Ronaldo, 

is niets vergeleken met het impressieve wasbordje van Graziano Pellé. De 

spierballen zijn maar smurfjes, vergeleken met de armspieren van Pellé. 

De glimlach van Pellé, is zoveel warmer dan die van Ronny. Pellé loopt 

mooier. Pellé schiet mooier. Pellé juicht mooier. In alles is Pellé net wat 

mooier dan Cristiano Ronaldo. En daarom is Ronaldo ongelukkig. Hij is 

niet langer meer de onaantastbare nummer 1, maar overtroffen door 

Graziano Pellé. Pellé kan alles net wat mooier uitvoeren, van zijn 

‘’hairflip’’ tot het strikken van zijn veters. Ronaldo is van de troon 

gestoten. Niet langer de aantrekkelijkste voetballer. Pellé zit zelfs mooier 

op het toilet dan Ronaldo. Dat is wat Ronaldo zo frustreert. De elf punten 

achterstand op Barcelona, het zal Ronaldo een worst wezen. De 

topscorerstitel, die nu naar Messi lijkt te gaan? Het maakt Ronaldo niets 

uit. Hij wil alleen, weer beter worden dan Pellé. Een onmogelijke opgave. 

Pellé, een eenvoudige spits, alleen goed genoeg voor de Eredivisie, maakt 

van Ronaldo een nietig slaafje. Pellé is de koning te rijk nu, en Ronaldo 

zijn onderdaan. Ronaldo, is wéér nummer 2. Zoals altijd. Het enige 

onderdeel, waarmee Ronaldo eerste stond, daar is hij nu ook mee 

verslagen. Door Graziano Pellé. Een voetballend fotomodel.  

Tot de dood van Pellé is Ronaldo ongelukkig. CR7 is verslagen, hij is nu, 

definitief verslagen.  

 



 

"Hey meneer de bakker, ik hoorde dat jij je seizoenskaart heb 

opgezegd. Nepsupporter!" Dit is de opmerking die zaterdagavond 

volledig uit het niets aan het adres van een vriend was gericht, toen 

hij in de kroeg vakantieverhalen aan het doornemen was. Enigszins 

verbaasd door de brute interruptie keken we elkaar schaapachtig 

aan. Nepsupporter? Omdat je niet meer tweewekelijks in het stadion 

te vinden bent? Geschikt reageer ik door hem een vraag te stellen. 

"Dus eigenlijk zeg jij dat de stadionbezetting bepalend is voor het 

aantal mensen dat zich fan van een club mag noemen?" Een 

antwoord bleef uit, maar dat zal waarschijnlijk meer te maken 

hebben met het feit dat er een woord in de zin aanwezig was met 

meer dan vier lettergrepen. Wat volgde was een discussie met een 

volwassen man die er van overtuigd is, dat je zonder een pyjama van 

jouw favoriete club jezelf geen echte fan mag noemen. Na diverse 

keren hem vriendelijk bedankt te hebben voor zijn kortzichtige visie, 

kwam dit kortzichtige gesprek gelukkig tot een einde. Conclusie van 

het verhaal was, dat je jezelf alleen supporter van een club mag 

noemen als je in een huis woont dat voor de officiële fanshop door 

het leven kan gaan en elke thuiswedstrijd in het stadion te vinden 

bent. Laat deze kansloze types nu precies de reden zijn waarom hij de 

laatste jaren niet meer in een stadion te vinden is. Nee, geef mij maar 

Eredivisie Live. Want ik mag dan wel een voorkeur voor een club 

hebben, bovenal ben ik een liefhebber van het spelletje. En daar 

horen simpele zielen als hij absoluut niet tussen. 

 

 

 

 

 



Welkom allemaal, bij de officiele verkiezingen van de Gouden Bal, 

gekozen door de lezers van de 12de man. We hebben een aantal 

onderdelen, en vroegen onze lezers hun mening. De onderdelen 

bestaan uit Beste Speler, Grootste Talent, Beste Coach, en ook de 

beste 12de man werknemer. Ook is er een speciale Gouden Bal voor 

Pellé. Let the battle starts! Wij gaven steeds een speler 10 tot 1 

punten, en de speler met de meeste punten eindigt op 1. 

Beste speler:  

Deze Gouden Bal is gekozen door de redacteuren van  

de 12de man. De top 3 bestaat uit Messi, Iniesta en Pelle. 

Messi eindigt als 1 met 20 punten, Iniesta 2de met 18, Pelle 3de met 15 

 
 

Grootste talent: 

Op nummer 1 is geeindigd, Gerard Deulofeu met 20 punten. Op 

nummer 2 komt het grootste talent van Malága, Isco, en op 3 is de 

linksback van Bayern, Alaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste trainer:  

De beste trainer is, met 20 punten Guardiola, met 18 voor Klopp van Dortmund, 

en 16 voor Conte, de trainer van Juve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORLD XI 

Casillas; 

 Alba-Kompany-Puyol-Schmelzer;  

Busquets-Iniesta-Silva;  

Villa-Messi-Pelle 

 

De beste 12de man redacteur:  

Wie is de beste 12de man redacteur? 

Het antwoord is: Pelle! Wij konden niet kiezen 

tussen Maarten of Jacco, dus kiezen we gewoon: 

Pelle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Ongelofelijk…! Echt werkelijk waar, ongelofelijk! Hoe kan dit in 

godsnaam gebeuren, iemand, domweg alleen omdat je het er niet 

mee eens bent in elkaar trappen! Waarom moest hij sterven? Dit is 

geen ongeluk, maar een waarschuwing. Een waarschuwing voor de 

voetbalwereld, om te zeggen nee zo kan het niet. Elke week, een 

Mark van Bommel, die op een scheidrechter loopt te vloeken en te 

schelden. Elke week de scheids bedreigen, na een wedstrijd. 30.000 

wedstrijden per week, en dit is gebeurd, maar er worden zo vaak 

bedreigingen uitgevoerd. Deze jongens mogen nooit meer 

voetballen, en er moet veel en veel strenger actiebeleid worden 

ondernomen bij de KNVB. Het kan zo niet langer! Het zal je toch maar 

gebeuren, opeens geen papa meer hebben, en de quote van dit 

incident was toch wel: ‘’als je oud genoeg bent om iemand in elkaar 

te trappen, dan ben je ook oud genoeg om een straf te krijgen!’’, of 

zonder respect geen voetbal. Dit is waanzin, en dit mag nooit, maar 

dan ook nooit meer gebeuren  

 

Rust zacht Richard 

Rust  zacht… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Reus een fantastische speler, die symbool staat voor het 

nieuwerwetse voetbal, een typische snelle speler met 

erg veel techniek! Een heerlijke speler om 

naar te kijken, en bij BVB speelt hij de 

sterren van de hemel. Een topduo met 

Gotze en Blaszsyskowski  en kan 

heerlijk de ballen aangeven op Robert 

Lewandoski, die uitgelaten de 

ballen in het doel kan knallen maar zelf 

schiet hij ook erg vaak een balletje raak. 

Marco Reus is een wereldfenomeen, en 

een waar talent Voor dit voetbal, 

heeft Reus volgens mij nog 

niet gepiekt, maar 

als hij dat al wel 

heeft gedaan, is 

hij een erg goede 

speler geweest  

 

 

 

 

 

Speler van de maand: 
 

           Marco Reus  



Jonathan Reis. Hij raakte aan het                            eind van 2010 ernstig 

geblesseerd.                                                             Hij kreeg een horrorblessure, 

na een botsing                                                      met keeper Tyton. Niemand 

dacht nog dat de                                                      Braziliaan ooit weer aan 

spelen toe zou komen                                                      Maar Reis liet zijn 

vechtersmentaliteit zien                                                       keerde spectaculair 

terug op de velden, maar                                                       niet bij PSV, maar bij 

Vitesse. De Braziliaan was                                                     nog lang niet op zijn 

oude niveau, maar je zag                                                          wel nog steeds de 

potentiele wereldtopper in                                                         hem schuilen. Reis 

begon dit seizoen weer te                                                             scoren, en staat 

nu al op 7 goals. Met name                                                          de wedstrijd 

tegen PSV was voor hem                                                               een persoonlijk 

hoogtepunt. De Braziliaan                                                               was de beste 

op het veld, en liet met een                                                              treffer en een 

assist zien dat hij nog altijd                                                               de wereldtop 

kon halen. Reis scoorde                                                                    een 

wonderbaarlijke vrije 

trap, dwars door de muur                                                                heen. En de 2
de

 

treffer werd aangegeven                                                     door de Braziliaan, en 

uiterst fraai afgerond                                                          door Black Man Bony. 

Reis laat weer zien                                                              plezier te hebben in 

het spel, en toont weer zijn                                                   ware klasse. Hij 

steunt Fred Rutten                                                                onvoorwaardelijk, en 

dankt hem voor alle kansen                                                    die Rutten zijn pupil 

gaf. Reis is weer terug aan                                                       de top, en zijn 

mentaliteit is sowieso                                                                  een van de 

sterkste, want je moet van                                                            goede huize 

komen wil je door zo’n                                                                 pijnlijke 

blessure heenkomen. Reis           flikte het om zich door               een 

onmogelijke opgave                   sleepte, en bij Vitesse na                     

het vertrek Bony misschien        wel nog belangrijker kan   

worden, omdat alle                      aandacht nu naar Bony gaat. 

Reis is speler van de maand, met een mooie 8,3! 

 

 8,3 



Dit keer de 10 vragen aan voetbaltrainer Donald Leijder, trainer van JSV Nieuwegein D3 en 

C7, en in de C7 speelt onder andere sterspeler Maarten de Schutter, al vele malen gescout 

maar zo trouw aan zijn club die hij liefhebt dus nog steeds onder de hoede van de topcoach! 

Groetjes Maarten ;-) 

Beste Donald, wat is je favoriete voetbalteam? 1 

Wat vind jij als trainer het belangrijkste aspect om de kinderen bij te brengen? 2 

Wie is de beste coach op dit moment 3 

Je staat meestal de hele Dinsdag te trainen, waar haal je de motivatie vandaan? 4 

Hoe voel je je als je ziet dat kinderen echt beter worden van je training? 5 

Wat was vroeger jou positie? 6 

Is Messi de beste aller tijden? 7 

Wie is jou trainersvoorbeeld? 8 

Hoe omschrijf jij jezelf als trainer? 9 

Hoe heet de moeder van Guardiola? 10 Quizvraag! 

Hier de antwoorden van de coach, gespecialiseerd in het technische voetbal van de Catalanen! 

1 op dit moment qua voetbal Barcelona, maar ook Ajax en natuurlijk de 2 teams die ik train 

bij JSV! 

De reden dat ik voor Ajax en Barcelona ben gaat heel ver terug. Vanaf dat ik besef wat 

voetbal is ben ik voor Ajax omdat mijn grote idool Johan Cruyff was en tja je raadt het al, hij 

ging ook naar Barcelona... 

Dus eigenlijk heb ik er nu 4.... 

2 respect voor elkaar, passie voor de sport en plezier in het spelletje! 

3 Je stelt de vraag verkeerd want "op dit moment" is Pep geen trainer....;-)) 

Maar ik blijf erbij dat een trainer zo goed is als zijn team maar voor mij was Johan Cruijff ook 

de beste trainer en van de laatste jaren was het in mijn ogen zeker Pep! vanwege de liefde 

voor de schoonheid van aanvallend voetbal en vanwege zijn klasse uitstraling! 

4 in eerste instantie deed ik het natuurlijk voor mijn zoon Sergio maar al snel haalde ik de 

motivatie ook uit jullie, als de jongens het gevoel hebben dat ik ze wat kan leren en zich 

prettig voelen bij mijn trainingsaanpak geeft mij dat altijd weer de motivatie om er iedere 

week weer wat moois van te maken. Het is altijd fijn om van jullie te horen dat jullie graag 

trainen en aan de wekelijkse opkomst merk ik dat ook! 

5 dit is een lastige vraag, want wie zegt dat ze beter worden door mij, snap je? Ze kunnen ook 

beter worden doordat ze ouder en wijzer worden, dingen afkijken van goede voetballers en 

zelf proberen of omdat ze zichzelf motiveren. 

Maar ik vind het natuurlijk wel geweldig om te zien dat jongens die misschien minder 

getalenteerd zijn toch beter gaan voetballen naar hun mogelijkheden en het ook steeds leuker 

gaan vinden. 

En als alle jongens die beter worden vinden dat ze dat mede aan mij te danken hebben zeg ik 

alleen maar, heel graag gedaan! 

6 Haha mijn positie? Ik was een echte aanvaller, heb het meest rechtsbuiten en spits gespeeld 

want ondanks mijn eigenlijk te lange bouw was ik erg snel en behoorlijk technisch en wat mij 

nog wel eens werd verweten was dat ik teveel pingelde....;-))...maar wel veel scoorde... 

7 Oei weer een lastige, het voetbal is in de ruim 40 jaar dat ik het nu meemaak heel erg 

veranderd en in elk decennium waren er wel weer een paar spelers die er bovenuit staken met 

1 die daar weer bovenuit stak dus om dan te zeggen dat Messi de beste allertijden 

is...Misschien vond ik Cruijff toch beter, omdat hij een complete voetballer was, maar goed 

op dit moment is Messi het in mijn ogen in ieder geval wel... 



8 Haha, je geeft me zo weinig keus om te zeggen Pep, maar eerlijk gezegd heb ik geen echt 

trainersvoorbeeld 

Zoals ik jou eigenlijk al heb aangegeven, doe ik de training geven helemaal vanuit mijn 

gevoel, ik probeer me in jullie schoenen te verplaatsen en ieder jongen op zijn niveau te 

benaderen en te helpen met eigenlijk maar 1 doel en dat is dat jullie plezier hebben in voetbal 

zoals ik dat zelf altijd heb gehad! 

9 Ik ben een trainer die graag 1 van de jongens is en houdt van passie voor het spel dus van 

inzet van iedereen. 

Verder laat ik het beoordelen hoe ik als trainer ben liever aan de jongens over, als jullie het 

niks meer aan vinden en ik geen positieve toegevoegde waarde heb, zal ik direct stoppen met 

training geven. 

10 Dolors.....met hulp van wikipedia...;-)) 

 

Hopelijk heb je wat geleerd over de trainingsmethoden van Donald, die al vele spelers veel 

beter heeft gemaakt met zijn geweldige trainingsmethodes. Zijn meest befaamde oefeningen 

zijn de buitenspel/positiespel-oefening, en ook het kaatsen binnen het strafschopgebied 

behoort tot zijn uitgebreide catalogus. Ik wil Donald Leijder bedanken, dit was de laatste 10 

vragen aan van 2012. Volgend jaar gaan we proberen veel profspelers te interviewen, dus als 

je contacten hebt kan je het bij ons melden ;).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Steven Gerrad 

 

Stevie G, de meest legendarische speler van Liverpool die ooit 

geleefd heeft, de club met een rijke historie, maar waar het nu 

minder mee gaat. Stevie blijft zijn club door dik en dun steunen, 

een prachtige voetballer met erg veel capaciteiten en een 

technische geweldenaar ! 

 

2. Frank Lampard 

 

Dit fenomeen is een speler die Chelsea op hoog niveau heeft 

gebracht, hij mag de laatste tijd helaas weinig spelen vanwege 

dat andere goudhaantje in zijn team, Ramires. Toch blijft het 

een wereldspeler, die wereldwijs is, net als Stevie en Ini is hij 

clubtrouw, en dat maakt hem zo speciaal 

 

1. Andres iniesta 

Andresito Iniesta, zo’n belangrijke speler voor FCB, die de club 

op een hoger niveau brengt. De spelmaker van zowel Spanje 

als FC Barcelona. “Dani Jarque siempre con nosostros” dat 

stond op zijn shirt, nadat hij de winnende goal tegen Nederland 

maakte op het WK. Dani Jarque was de beste vriend van 

Iniesta, die aan een hartaanval overleed. En hij heeft de 

rivaliteit met Espanyol weggehaald, en toen hij werd gewisseld 

kreeg hij staande ovatie van heel het stadion. Een pracht speler 

is het ! 

 



Het was de allerlaatste dag van de transfermarkt, in Augustus 2012. 

Feyenoord was uitgeschakeld in de Champions League, door Dinamo 

Kiev. Het was 2 wedstrijden lang de dominerende ploeg geweest, maar 

verloor wel 2 keer. Het team had geen killer, en Cissé voorin was zeker 

niet genoeg om het fenomeen John Guidetti op te volgen. 4 Maanden later, 

en niemand in Rotterdam, praat nu nog over die ‘’goede oude tijden’’ met 

Guidetti. Er is een nieuwe held geboren in Rotterdam. Feyenoord zat te 

denken aan namen als Bojan, Deulofeu, maar niemand dacht aan de 

Italiaanse mooiboy Graziano Pellé. Heel Nederland lachte hem uit, toen hij 

in dienst van AZ keer op keer faalde, en nooit het net wist te vinden. En 

toen hij de Kuip binnenliepen, was geen enkele Feyenoorder echt lyrisch 

over Pellé. Maar Pellé liet bij Feyenoord zien dat hij wel degelijk talentvol 

is, en scoort aan de lopende band. Als iemand had gezegd, dat Pellé na 14 

speelrondes op de 2
de

 plaats van de topscorerslijst zou staan, zou iedereen 

je plaatselijk voor gek hebben uitgemaakt. Maar Pellé flikte het. Hij scoort 

erop los, en, misschien nog wel belangrijker, hij is een uitstekend 

aanspeelpunt, en houd de bal superieur vast. Met zijn kopklasse is hij een 

uitstekend tandem met Ruben Schaken, die ook opeens is opgeleefd sinds 

de komst van de heer Pellé. Een wereldtreffer in de Klassieker, de mooiste 

goal die er tot nu toe dit seizoen gescoord is in Nederland, met een 

prachtige volley in de allerlaatste minuut. En 2 maal raak tegen Willem II, 

RKC Waalwijk en Roda. Pellé is op weg een fenomeen te gaan worden, en 

de Italiaan, die bij zijn komst door iedereen bespot werd, is nu Snelle Pellé. 

Het is een zeer opvallend verhaal van deze Italiaan, die in de Kuip opeens 

het scoren geleerd heeft. En dat is niet alles. Pellé is ook nog uitermate 

geliefd bij de fans, en dan vooral bij de vrouwelijke fans..... 

 

 

 

 

 

 



Pellé is zeer geliefd bij de dames, en heeft volgens velen een fantastische 

look. Na zijn wonderschone goal tegen Ajax liet Pellé zijn 

indrukwekkende wasbordje zien, wat veel vrouwelijke fans direct lieten 

overschakelen van hun man naar Pellé. Nico Dijkshoorn, columnist in de 

Voetbal International schreef er een toepasselijke column over: 

‘’Zelfs ik wordt geil van Pellé. Bij ons heten voetballers Melvin Platje, en 

zien ze er precies zo uit. We hebben ook geen knappe keepers. Piet 

Velthuizen, die ziet eruit alsof hij in de winter oliebollen verkoopt in een 

Oudhollandse gebakkraam. Dat komt allemaal door Graziano Pellé. 

Hij is een voetballende George Clooney. Je kijkt naar hem, en denkt: 

Yolanthe heeft spijt. Ze had nu met Pellé in bad kunnen zitten, in plaats van 

met een dwerg die blijft drijven.’’ 

Pellé is een fenomeen aan het worden in de Kuip, en het is eigenlijk 

ongelofelijk dat hij bij AZ nooit zo goed presteerde. Er zijn zelfs al 

geruchten dat teams als AC Milan, Barcelona en Manchester City 

geïnteresseerd zouden zijn in de Italiaanse macho, maar dit seizoen kan hij 

Feyenoord, gewoon naar wéér een hoge klassering schieten. En er is wel 

degelijk een kans dat hij meer goals gaat scoren als Mister Guidetti. 

Graziano spot met de wetten van de logica, en laat zien dat hij niet voor 

niets jaren in de jeugdelftallen van Italie speelde. Pellé is de allereerste 

Italiaan, in dienst van de Rotterdammers. Hij is gehuurd van Parma. Voor 

de Rotterdamse fans is het hopen dat hij volgend jaar  nog steeds in het 

koude Holland te bewonderen is, maar anders heeft Pellé zijn naam in ieder 

geval eindelijk waargemaakt in Holland. En Pellé heeft nog een eer. Hij 

staat op dit moment bovenaan in het ´`Gillete Pro klassement´´ van 

Voetbal International, een prijs die onder andere door mensen als Bryan 

Ruiz werd gewonnen. Pellé werd ook al 2 maal verkozen tot speler van de 

week, en de Italiaan laat eindelijk zijn ware klasse zien. Van een verguisde 

prutser tot de hoop van het legioen. Het kan snel gaan. Daar weet Graziano 

alles van! 

 

 

 



Josep Guardiola í Sala was de allereerste voetballer in de geschiedenis 

die op de ‘’Nummer 4’’ speelde, een door Cruijff gemaakte positie, die 

de verdediging en de aanval met elkaar verbind door een speler op te 

stellen die bij de verdediging de bal op kan halen, en in plaats van er 

obligate breedtepassjes mee te geven er splijtende steekballen mee kan 

geven. Josep Guardiola speelde al zo toen hij klein was. Guardiola was 

dun en zwak, en had dus heel weinig kracht. Daarom verzon hij een 

oplossing om zijn gebrek aan kracht te compenseren met voetballende 

kunst, bij voorbeeld door de steekpasses op Pilar,  zijn beste vriendin die 

meestal snoeihard afrond, en later een goede spits werd bij het 

dameselftal in Santpedor. Pep werd door zijn ouders ingeschreven bij 

een talentendag van Barcelona, toen de jongeling 11 jaren oud was. Hij 

moest van de trainers op het kamp aanvaller spelen, en Pep bakte er 

helemaal niets van. Desondanks mocht hij terugkomen, en de 

eerstvolgende dag werd hij als centrale middenvelder geposteerd. Pep 

begon uit het niets te strooien met geniale steekpasses en werd 

overduidelijk speler van het kamp. Hij mocht naar Barcelona. Maar de 

ouders van Pep, Valentí en Dolors vonden dat Pep er nog niet aan toe 

was. Pep was zwaar teleurgesteld, maar mocht 2 jaar later, gelukkig 

alsnog naar Barcelona, om op de kamer te zitten met prachtig uitzicht op 

de hoeren. Maar genoeg over Guardiola, nou, toch niet. Maarja, 

Guardiola werd dus als centrale controleur geposteerd, en speelde vaak 

dicht op de verdediging. Maar hij is geen Michael Carrick, die alleen 

maar balletjes breed of terug speelt. Guardiola speelde elke bal fier naar 

voren, met veel risico, maar nooit teveel. Het voorbeeld van Guardiola 

was Guillermo Amor, de controleur op dat moment. Hij was nog niet 

echt als Guardiola, maar speelde ook al aardig aanvallend voor een 

controleur. Amor was toen 17, en Guardiola 13. Guardiola ging altijd 2 

uur te vroeg naar trainen, om nog te kijken naar de training van Amor. 

Hij ging ook altijd na zijn eigen wedstrijd op zaterdagochtend extra snel 

douchen, om naar de bus van Amor te rennen en mee te gaan naar hun 

uitwedstrijd.  

 

 



Toen Guardiola in de hoofdmacht debuteerde, speelde hij nog erg 

onwennig. Cruijff was zeker niet overtuigd, en liet hem maanden 

wachten voordat hij nog een keer mocht optreden. Pep was wat minder 

gespannen, en speelde beter. En na dat seizoen mocht Josep Guardiola, 

vanaf toen iedere wedstrijd beginnen, en was hij de belangrijkste speler 

in het Dream Team, als verbindingsspeler tussen de linies.  Na het 

aftreden van Pep vond Barcelona geen nieuwe CVM, pas in 2008, toen 

Guardiola terugkwam, was er pas een nieuwe CVM, genaamd Sergio 

Busquets Burgos, ontdekt door Guardiola. Het is zeker niet het enige 

talent op de CVM, ontdekt door Koning Pep. Ook Thiago, maar die wist 

te weinig te brengen voor die positie, Sergi Roberto, die toch meer een 

flankspeler bleek te zijn, Ilie, die op het punt van doorbreken staat, en de 

nieuwste parel, met zijn 16 jaren, samen met Gerard Deulofeu topper 

van Barca B, Grimaldo, Esteban Grimaldo, de CVM van Barca B. Ook 

sommige andere teams hebben het concept van Pep overgenomen en 

hun eigen CVM geposteerd, bijvoorbeeld Manchester City, met Yaya 

Touré, ook gekocht door Pep, of Juventus, met Andrea Pirlo. De zone 

van de CVM, ligt rond de tweede lijn, om vanuit daar het spel te 

bepalen, het tempo te bepalen, en zodoende, ook het resultaat te bepalen. 

Mannen als Vieira, Makelele, Alonso, zijn pure verdedigende 

middenvelders, zonder enige directie naar voren toe. Velen 

onderschatten de rol van Busquets bij Barcelona, want de CVM is het 

allerbelangrijkste in het Tique-Taqa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Januari :  

Het jaar is begonnen,  en we zijn nog 

nauwelijks onderweg of Johan cruijf laat 

zicht uit over Oranje. Hij zegt dat 

Nederland het wel op zijn buik kan 

schrijven,  om door te komen in deze 

groep op het EK. Dit is volgens hem 

gebasseerd op de oefenwedstrijden die 

zijn gespeeld. Ook  Co Adriaanse word 

op staande voet ontslagen bij FC Twente. 

Steve McClaren word aangetrokken als nieuwe coach. Ook bij Ajax is het niet pluis. 

Johan Cruijf stapt op bij de club als adviseur, en John Guidetti danst in de Kuip na 

zijn hattrick tegen Ajax. De Kuip staat op zijn kop, door John het kanon  

 

Febuari 

Fabio Capello stapt op bij 

Engeland. Wie kan dit team nou 

eindelijk eens een keer laten 

slagen? De namen van Harry 

Redknapp en Sir Alex worden 

gelijk genoemd als bondscoach. 

Alex reageerd fel: ‘’ik word geen 

bondscoach van Engeland’’ ook 

een opvallende Afrika Cup! 

Kampioen Zambia wist de titel na penaltys van het grote Ivoorkust te winnen. Guus 

hiddink gaat aan de slag bij Anzhi, waar Guus heel erg veel geld kan verdienen  

 

Maart  
PSV ontslaat Fred Rutten na een lange tijd, en weer een nederlaag heeft de club 

geen vertrouwen meer in Fred ‘ het angstkonijn’ Rutten. Ook Messi zorgt voor een 

primeur, want hij scoort maar liefst 5 keer in de Champions League, tegen Bayer 

Leverkussen. Bolton Wanderers 

speler Muamba komt in het 

nieuws. Hij krijgt een hartaanval 

op het veld, en ontsnapt net aan 

de dood. 

 



April   

PSV wint onder Philip Cocu de KNVB beker, met een simpele 3-0 overwinning op 

Heracles. Ook Borussia Dortmund word kampioen van Duitsland, met geweldig spel. 

Robin van Persie word verkozen als 

speler van het jaar in de Premier 

League. Ook word hij topscorer, en 

daar was de Nederlander erg blij mee 

Mei  

Ajax is landkampioen geworden na een 

bloestollende race. Het was niet alleen feest in Amsterdam, maar ook in Rotterdam 

was er een optocht. Feyenoord is 2de geworden. Ook feest in Engeland. Na een 

bizarre wedstrijd tegen QPR werd Manchester City landskampioen van Engeland, en 

de Champions League gaat ook naar een Engelse club, Chelsea weet hem na 

strafschoppen te winnen. Maar 27 Mei is een gruwelijke datum, want dan kondigt de 

allerbeste trainer aller tijden aan te stoppen bij FC Barcelona. Hij won 14 prijzen met 

de club, in 4 jaar. Een nooit vertoond staaltje vakmanschap. Tito Vilanova word naar 

voren geschoven als vervanger van Koning Pep. 

 

Juni 

De maand van het EK was weer aangebroken, een  grote domper voor het 

Nederlands Elftal was dat ze alle 3 de wedstrijden verloren, en laatste in de poule 

werden. Italie was ijzersterk dit EK, en in de halve finale van het EK kwam mischien 

wel het memorabelste moment van het 

jaar. Een knal van 120km per uur 

verdween zo in de kruising, een 

ontplofing werd verwacht, maar malle 

Maria Balo trok zijn shirt uit en liet zien 

hoe gespierd hij was. In de finale troffen 

ze Spanje, en werden met 4-0 

afgetroeft. Maar het bleef een prachtig 

EK voor de Azurri  



Juli  

De transferperikelen zijn weer behoorlijk opgelopen, en de ene na de andere 

opvallende transfer wordt gedaan. Seedorf vertrekt naar het Braziliaanse Botafogo, 

El Hamdaoui gaat naar Fiorentina, 

Luciano Narsingh naar PSV en 

Vlaar naar Aston Villa. Veel 

transfers dus, maar het was ook 

een erge komkommertijd in de 

voetballerij. Ook werd randdebiel 

Louis van Gaal de nieuwe 

bondscoach van het Nederlands 

Elftal, en met zijn infantiele gedrag 

is het nog maar de vraag of hij gaat 

slagen in zijn tweede termijn als bondscoach  

 
 

Augustus  

Robin van Persie verlaat The Gunners om bij Manchester United te spelen. De 

topper was al lange tijd aan het rommelen met andere teams, maar koos dus toch 

voor de Mancunians. Ook 

kwam de beste spits ter 

wereld weer terug in 

Nederland. Graziano Pelle 

werd gehuurd door 

Feyenoord. Ook Janssen 

kiest voor een vertrek. Hij 

keert terug bij zijn oude 

liefde Vitesse  

 

September 

 

September was een heel rustige maand op voetbalgebied. Er was even een 

momentje van onheil bij Evander Sno, middenvelder van NEC Nijmegen, toen hij 

tegen Feyenoord opnieuw last kreeg van het hart, en onde luid applaus van de harde 

kern van de Rotterdammers het veld moest verlaten. Ook krijgt Mark van Bommel 

een fraai record, door in de eerste 5 duels van het seizoen 5 maal een gele prent te 

krijgen. Utrecht wint die wedstrijd na rood voor Kali en Gerndt met 9 tegen 10 alsnog 

met 1-0, en de 12de man mocht in het stadion aanwezig zijn en ging na afloop nog 

met de zeer enthousiaste Wilfred Bouma op de foto! 



Oktober 

 

Oktober was wel een zeer interessante maand, waarin veel gebeurde. Allereerst is 

daar El Clásico, de 

wedstrijd tussen Real 

Madrid en Barcelona, die in 

2-2 eindigt door goals van 

de sterren Lionel Messi en 

Cristiano Ronaldo. Ruben 

Schaken maakt op 31-

jarige leeftijd pas zijn 

debuut bij Oranje, en scoort 

direct bij zijn debuut. In 

Oktober is ook de Klassieker, tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip. Het is het debuut 

van de jonge Jean-Paul Boetius, die door heel het land word geprezen om zijn 

droomdebuut. Hij scoort een treffer, maar alsnog lijkt Feyenoord de wedstrijd te 

verliezen. Met een 1-2 achterstand staan er nog maar 30 seconden op de klok als de 

bal op de knie valt van Graziano Pelle. De Italiaan haalt machtig uit en scoort een 

ware beauty, met een volley. De Kuip ontploft, Pelle trekt zijn shirt uit en krijgt een 

heldenstatus in de Kuip. Op de tribune geniet John Guidetti mee. 

 

November 

November was de maand van Zlatan Ibrahimovic. De hele maand werd gepraat over 

het optreden van de Zweed tegen de 

Engelsen, en genoeg gespreksstof was 

er zeker. In een oefenduel wist Zweden 

de Engelsen met 4-2 te verslaan, door 

4 treffers van de aanvoerder met het 

nogal lelijke snorretje. Ibrahimovic 

speelt nu voor PSG, en schiet daar net 

zo makkelijk de treffers binnen. Zijn 4de 

treffer gaat de hele wereld over, als hij 

met een atletische omhaal vanaf 

ongeveer 35 meter doelman Joe Hart verschalkt. Helaas mag de treffer niet meer 

meedoen aan de Ferenc Puskas awards, aangezien de nominaties daarvoor een dag 

geleden werden geopenbaard.  

 

December: Nu zijn we in December, de laatste maand van het jaar. Het was een 

prachtig jaar, en 2013 belooft veel goeds. Graziano Pelle is de relevatie van 2013, 

door 2de te staan op de topscorerslijst met 14 treffers. Maar het meest opmerkelijke 

van December is het passeren van Iker Casillas door José Mourinho tegen Malaga, 

een schandalige zet van het zogenaamde meesterbrein dat een smet op het jaar is. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is  

Wilhelminapark 45 

3581 NL-Utrecht 

Tel: 0302512171 

Mail: info@aa-advocaten.nl 

Aa & Koers Advocaten! 

 



Dit is onze Decemberquiz. De winnaar krijgt een FC Barcelona 

portemonnee! Mail het juiste antwoord naar de12deman@hotmail.nl, 

ik wil uw bedanken voor het meewerken aan elke quiz!  

1: Tegen welke van deze tegenstanders scoorde Graziano Pelle NIET? 

A: PEC Zwolle B: RKC Waalwijk C: VVV Venlo 

2: Hoe heet de zoon van Leo Messi? 

A: Thiago B: Andrés C: Josep 

3: Welk grote talent komt in Januari naar Paris-Saint-Germain? 

A: Gerard Deulofeu B: Lucas Moura C: Younes Belhanda 

4: Hoe heet het stadion van Fulham FC? 

A: Ful off Ham Stadium B: The Roary Road C: Craven Cottage 

See ya soon in 2013!  
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